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Het spelletje wat ooit bedacht is voor 
enkel en alleen plezier, genaamd voetbal! 
Het spelletje waarbij we de allerjongsten 
niet hoeven te leren wat winnen is, maar 
vooral moeten ‘leren’ plezier te maken! 
Het plezier dat zaterdag 17 juni volop tot 
uiting kwam in Genemuiden, Barneveld, 
Vriezenveen en de wegen in between! 
Natuurlijk moest voor een klein beetje 
meer plezier gewonnen worden, maar met 
zoveel sfeer, plezier, eendracht en 
blijdschap van de jeugd van DETO, dwing 
je dat gewoon af. Er kon niet verloren 
worden! 
 
Zaterdagmorgen 07.00 de eerste bus gasten verzamelen zich bij DETO om om 07.15 te vertrekken 
naar het Talent Toernooi in Genemuiden. JO8-1, JO9-1, JO10-1 en JO11-1 zullen bij de club van oud 
DETO trainer Chris Riemens gaan strijden om de felbegeerde Talent cup. Nee het plezier zijn we echt 
niet vergeten hoor, maar strijd, passie en plezier kunnen prima hand in hand. Als je beter wil worden, 
komt het je niet aanwaaien, ook niet als je talent hebt. Talent gaat het uiteindelijk verliezen van 
karakter, als talent geen karakter heeft! (om er maar een eerste spreuk in te gooien) 
De laatste ouders, veelal “BCD toernooi gangers”, te herkennen aan de dranklucht en maskerende 
zonnebril hebben zich ondertussen ook gemeld. Opvallend veel moeders by the way, zou het fabeltje 
van het sterke / minder sterke geslacht dan toch kloppen!? Denk nie, waarschijnlijk toeval. 

Het fantastisch georganiseerde toernooi verloopt voor de DETO teams met ups and downs, het is 

vallen en opstaan, het is winnen en verliezen, en het was lachen en huilen. Want zelfs bij het 

allermooiste spelletje zijn er mindere momenten, ook bij de allerjongsten , ja ook zij willen altijd 

winnen, helaas gaat dit niet bij elke wedstrijd lukken, aan ons de taak als trainers en als ouders hen 

duidelijk te maken dat ze uiteindelijk allemaal winnaars zijn. 

Spelers opleiden voor de lange termijn niet voor de zege van de dag, makkelijk is het niet altijd! 

Ook niet voor de stuurlui, ouders en trainers. “Wie wilt gewoon win’n!”, zoals een oud spits van DETO 

altijd zei. 

Na 7 wedstrijden op een hoog niveau gespeeld te hebben, mogen we voorafgaand aan de 

prijsuitreiking de gewonnen bekers in ontvangst nemen om zodoende de reis naar Barneveld op tijd te 

beginnen. 

Na het bochtenspel van de chauffeur (topchauffeur trouwens) en het eerste feestgezang volgt de 

prijsuitreiking in de bus. Met veel gejuich worden de bekers in ontvangst genomen door de teams. En 

dat de plek dan niet belangrijk is, wordt het best geïllustreerd door Sem Leushuis, de beker in 

ontvangst nemen en vervolgens nooit weer loslaten! Trots als een pauw sjouwt hij de bokaal de hele 

dag mee. Het zou me niks verbazen als hij hem nu nog vast heeft. 

Bij aankomst op sportpark Norschoten, te Barneveld gaat het feest onverminderd door. De eerste 

lawinepijl, vermoedelijk van de kant van Sliedrecht, al weet ik dat niet helemaal zeker, zoekt het 

luchtruim en verraadt de aankomst van de touringcar met DETO talenten. Verstandig als altijd bewaart 

onze aanjager en sfeermaker, te herkennen aan een blauw wit logo,een 'cockerel' (jonge haan), het 

vuurwerk voor na de wedstrijd. Hoe langer je het vuurwerk in de ijskast zet, hoe mooier het wordt! (van 

horen zeggen…) 

 

 

Mocht je informatie willen hoe de wedstrijd verliep, dan verwijs ik je graag naar de wedstrijd verslagen 
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in de lokale kranten en websites. 

 

Oké, enkele hoogtepuntjes dan: een weergaloze passeeractie van Stan Nijhuis op de achterlijn, 

meester op de vierkante meter, (ik denk dat hij zelfs iemand op een postzegel nog passeert), 

diagonale “strepen” op eredivisie niveau van aanvoerder Wybe Kram, de power van Coppie, 

invalbeurten van jeugdspelers Guido Bernasco, Tristan Bramer en Aron Nijland (foutloos vandaag). Ik 

zou nog even door kunnen gaan, wil ook niemand te kort doen, maar het verhaal wordt te lang, de 

eerste mensen zijn al afgehaakt. Trots op DETO ÉÉN! 

Na afloop wordt het 1ste feestje gevierd op het veld, DETO talenten, DETO spelers, supporters van het 

eerste uur, leiding en staf, samen wordt de overwinning gevierd! Trots op DETO ÉÉN! 

Het feest wordt vervolgd in de bus richting Vriezenveen, het spreekwoordelijke dak gaat van de bus en 

het plezier en vreugde in de ogen van de kinderen is onbeschrijfbaar. Het was echt fantastisch! 

Favoriete feestnummers als “shirt uit en zwaaien”, “ik wil zuipen”, en een nummer over de ‘andere’ 

geaardheid van alle Dossers worden van A tot Z meegezongen door de 7 tot 14 jarigen. Aan de 

opvoeding heeft het niet gelegen! Trots op DETO ÉÉN! 

Ondertussen gaan de beelden van de DETO Talenten bus en de DETO spelers bus over en weer, wat 

uiteindelijk leidt tot een fantastische aankomst aan de rode kant van sportpark Het Midden. Samen 

gaat het shirt uit, wordt er weer gezwaaid en wordt nogmaals bevestigd dat alle leden van de gele 

kant van het sportpark een ‘andere’ geaardheid hebben. Wel mooi dat Anthony van Zaltbommel het 

nummer inzet, die jongen pakt het goed op, ÉÉN van ons. Trots op DETO ÉÉN! 

In de werkgroep “Toekomst DETO” is het uitgebreid besproken, “Wat is goed en wat kan beter”, Een 

van de dingen wat goed is hebben we vandaag kunnen zien, opvoeding, ambitie, het DETO gevoel, 

het gevoel dat je iedereen gunt en sommige gevoelens wil je niet wilt laten wegebben (mooi woord), 

dus moet je warm houden! Maar ook de realiteit, er kan zoveel beter, maar wat en hoe doen we dat? 

Donderdag 27 juni kan er gesproken worden en zal er gehoord worden! Be there!!! 

Trots op DETO ÉÉN! 

Gerrald Eshuis 

(PS: de term DETO ÉÉN komt uit de koker van Jan Mulder, dus mocht u behoefte hebben aan de 

volledige filosofische uitleg betreffende deze term, schroom niet en wend u tot Jan) 

 

 


