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Zaterdag 16 maart 8.30 uur stond in Almelo de 
laatste wedstrijd van de 3e fase op de planning voor 
DETO JO8-2. Omdat ze alle voorgaande wedstrijden 
gewonnen hadden, was er dus nog één overwinning 
nodig om zichzelf ‘kampioen van de derde fase’ te 
noemen. Zeven gespannen kleine koppies stonden 
deze ochtend klaar om te gaan voetballen. Na 
aanmoedigende woorden van trainer Dick de Lange, 
begonnen ze hoopvol aan de wedstrijd. De spanning 
was toch wel een beetje merkbaar aan het begin van 
de wedstrijd. De mooie acties waren er zeker, maar 
de afronding wou nog niet echt lukken. Toch kwam 
daar de openingstreffer van Jefta, 0-1 voor DETO! 
Deze waren de boys even nodig om door te pakken! 
Niet lang daarna kwam dan ook de 0-2, gescoord 

door Julian.  

Toen daarna Aron, al dribbelend vanaf de cornervlag er fraai eentje inschoot in de korte hoek, gingen 

de remmen los! Daarna werd nog gescoord door Mace (2x), Koen (2x) en Raff, wat ons bracht tot een 

eindstand van 0-8. 

Een mooie gezamenlijke overwinning met bijna allemaal scorende teamleden en onze sterke rots in 

de verdediging Daan, die de counters die er af en toe leken aan te komen, netjes wegwerkte en de bal 

weer naar voren bracht!  
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Deze overwinning werd beloond met een mooi kampioensshirt, mogelijk gemaakt door sponsor BCT 

Architecten, en een medaille! Blij en enthousiast werd er nog gauw even gedoucht in Almelo, om zo 

snel mogelijk weer terug te keren naar DETO. Daar stond de vrachtwagen van Leemans al klaar voor 

de ereronde door Vriezenveen. 

Onder luid getoeter en zwaaiende fakkels werd het sportpark verlaten om de ronde door Vriezenveen 

te maken. Door technische mankementjes werkte de muziekbox niet, maar dit mocht de pret niet 

drukken. De boys konden zelf, met ondersteuning van een paar enthousiaste ouders, ook genoeg 

lawaai maken door te zingen en te schreeuwen. Toen op de terugweg, precies naast de voetbalvelden 

van DOS alsnog de muziekbox begon te beuken, was het feest natuurlijk helemaal compleet! 

Nog even een heerlijke afsluiting in de kantine met een patatje en een drankje en ook nog een lief 

presentje voor de trainer, kwam er dan toch een einde aan dit geweldige feestje!!! 

 

 


