
WAT EEN DAG! WAT EEN CLUB! WIJ ZIJN DETO!                               14-06-2024 

 

Bring back the memories!!! Dat was de slogan die door de mannen van de organisatie bedacht was en 

wat de leidraad was voor het te organiseren Intern Toernooi! Een ouderwets gezellig intern toernooi 

voor de hele DETO familie. We kunnen wel stellen dat dat gelukt en overtroffen is! 

Frank Leushuis en consorten moeten gedacht hebben, stilstand is achteruitgang… oude tijden zullen 

herleven maar goed is niet goed genoeg als het beter kan! De hele dag was tot in de puntjes 

geregeld, niets werd aan het toeval over gelaten en de hoogtepunten volgden elkaar in rap tempo op. 

Een prachtig voetbaltoernooi met fantastische clubnamen, vele DETO clublegendes in de coaching, 

een springkussen walhalla, gratis patat en ijs voor de kids, de aankleding met posters en spandoeken, 

topmuzikanten, de sfeer, de gezelligheid, het vuurwerk, de grandioze verloting, de kampioenen 

huldiging en alles wat ik nog vergeten ben. 

Indrukwekkend en mooi om te zien hoeveel mensen zich vrijwillig hebben ingezet om deze dag tot een 

onvergetelijke dag te maken! En waarom…? Omdat wij DETO zijn, Door Eendracht Tot Overwinning, 

Wij zijn DETO!!! 

Om exact 13:00 wordt er afgetrapt…de poule wedstrijden beginnen gemoedelijk, men hoeft niet perse 

te winnen, de Olympische gedachte “meedoen is belangrijker dan winnen“ overheerst. Naarmate het 

toernooi vordert, verdwijnt langzaam die gedachte, misschien valt er wel wat te halen, het wordt feller, 

grimmiger, er worden geen cadeautjes meer gegeven. 
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Uiteindelijk weten Celtic FC en Olympic Marseille de finale te bereiken, de mannen van het duo 

Brunink en Botter, moeten daar, zij het na penalty’s, de meerdere erkennen in de jeugdige talentvolle 

ploeg van Hans Quaink. 

Opvallend was wel dat meerdere spelers bij “The Celts” uit Glasgow deze dag ver boven zichzelf uit 

stegen. De onvermoeibaarheid van de spelers, de blik in hun ogen, de grootte van hun pupillen, in 

combinatie met Celtic coach Botter, alias de apotheker, de link is gauw gelegd… 

Een groot compliment gaat naar ADO Den Haag! Coaches Louis vd Veen, Marco Schipper en Erik 

Meijers hadden hun team in een fantastisch groen-geel ADO tenue gestoken! Ook knap van de 

mannen dat ze ondanks het verlies van Rene Nijhof in de aanloop naar het toernooi toch alle neuzen 

weer dezelfde kant op hebben weten te krijgen. 

De teams zijn uitgespeeld, het feest kan beginnen, de band Fragment speelt ondertussen de eerste 

nummers en onder het genot van een welverdiend hapje en drankje, worden de wedstrijden 

nabesproken en geanalyseerd. 

Maar dan om een uur of 17:00….een luide kreet vanuit de geluidscabine, het geschreeuw versterkt en 

overstijgt de muziek…met gebalde vuisten loopt er ineens een enigszins verwarde man door de 

menigte… “ze ligt d’r uut!!” “ze ligt d’r uut!!” vragend en verontrustend kijken mensen elkaar aan… 

"hoe kan je zo'n sterke emotie en zo'n intens gevoel van afkeer hebben tegen een groep personen!?" 

Om het gevoel van haat maar eens mooi te omschrijven. 

Het tweede gebod van onze Redder, beschreven in Markus 12:31, heeft hij waarschijnlijk nooit 

begrepen... 

Ook klinkt “vandaag is rood’ door de speakers … uit liefde voor het in het rood spelende Bemmel, “de 

verre vriend” of vanwege het gevoel van afkeer jegens “de goede buur”!? U mag zelf het antwoord 

geven… “ach aans’omme had’n ze ’t ok e’doan” wordt er gesproken. 

Feit is dat de goede buur een stapje terug moet doen… de sfeer en binding zal er niet minder om zijn. 

Voorzitter Krommendijk huldigt vervolgens de kampioenen van het afgelopen seizoen en de winnaars 

van het intern toernooi. De winnaars gaan er, zoals het volgens de traditie hoort, met een krat bier 

vandoor. En trots dat ze waren…., waar anderen aan een lauw plastic beker zaten te lurken, liepen de 

grote spelers met een koud groen flesje bier aan de mond. Sander Spier, speler van Parma FC, heeft 

de hele avond lopen martelen om telkens het flesje te kunnen bijvullen. 

En dan… de grote verloting!! De organisatie bedenkt dat het misschien wel leuk is als good old Geert 

Schipper de verloting gaat doen. Het eerste hoogtepunt van de verloting is de trekking van “een leven 

lang slippers”, het lot valt op Geke Reeringh (ook wel bekend als Geke van ’t patat hok). Mooier kon 

het niet, met een luide aanstekende lach neemt Geke de prijs in ontvangst. Als een gepassioneerd 

vluchtelingenwerker deelt ze de slippers uit onder de aanwezigen. 

U dacht dat het niet mooier kon… menig script schrijver zou jaloers zijn op dit script, want het mooiste 

komt nog… de trekking van de hoofdprijs van 500 euro, Geert, met zijn eigen lootjes voor zich 

uitgestald, doet een laatste graai in de theepot met lootjes, het publiek is stil en gespannen, hij neemt 



het lootje uit de pot en kijkt eerst zelf… verschrikt kijkt hij Derby en Frank aan… ‘dat ciefertie en dat 

löttie hek zelf!” Fantastisch!!! Geert gaat er zelf vandoor met de 500 euro!!! 

De rest van de avond wordt gevuld met een hoop gezelligheid en live muziek. Het blijft de hele dag 

gezellig druk aan de rode kant van het sportpark. De avond verloopt rustig zonder trammelant, al 

wordt er nog wel even vanaf het Midden naar het politiebureau in Almelo gebeld: “Joa hallo”, de man 

kijkt verdwaasd om zich heen en vervolgd zijn verhaal, “ ik wol maar effen zeg’n, d’r löp hier zo’n 

zwart’n”. “Ja, nou en?” antwoord de politieman. “ja, ik denk ik bel maar eem”, gaat de man verder. 

Enkele momenten later staat de man met een brede glimlach, op de tafel en de handen hoog, mee te 

zingen met de hits van Zwarte Jannes. Zijn avond, en de avond van velen kan niet meer stuk!Het is 

een groot feest! 

Een weergaloze vuurwerkshow maakt de avond compleet! 

Rest mij nog, namens de hele DETO familie en alle aanwezigen, de kar-trekkers, Frank Leushuis, 

Gerlach Kobus, Ricardo vd Belt en Ard Wessels, te bedanken voor de organisatie van deze 

fantastische dag. 

Met rood-zwarte groet, 

Ges 

PS: mocht u het telefoongesprek van de zwarte man niet herkennen, dan verwijs ik u graag door naar 

het archief van Herman Finkers op Youtube. Ku’j lach’n! 

 


