
Bewust de kantjes er vanaf lopen met Deto 7                                 27-10-2024 

 

Het seizoen van het ervaren team Deto 7 is nog niet helemaal om over naar huis te schrijven. 
DETO7 is normaal gesproken beter bekend als DetoKappie, maar Kappie was vandaag afwezig. 
Als je niet in de app zit, lijkt het een goede reden om niet altijd op de hoogte te zijn. 
Communicatie is niet alleen op het veld een opgave voor de heren. Puntje voor de organisatie. 

Daar waar toch dit jaar structureel de Copa Mundials of Kaisers ook op de donderdag uit het 
spreekwoordelijke vet worden gehesen voor een intensieve training, blijven resultaten op 
zaterdag uit. De beker bleek bij uitstek de weg om met zo min mogelijk moeite zo snel mogelijk 
op de kar te komen te staan. Na de eerste wedstrijd was echter al snel duidelijk dat de lucht 
wederom niet in de bandjes geblazen hoefde te worden. Compliment aan het team: die lijn is 
steevast vastgehouden. In de wedstrijden die volgden blijkt dat verschillende personen de rol 
van Sinterklaas hebben overgenomen en vindt er wekelijks een ware ruilhandel plaats wie de 
volgende zaterdag weer met een bok (of meerdere) mag strooien. Resultaat: driekwart van de 
huidige tegengoals zijn de tegenstander in de schoot geworpen. 

Enfin, terug naar de beker. Na die eerste wedstrijd kwam al redelijk snel het vermoeden dat een 
ware teambuilding het vertrouwen zou kunnen boosten. Velen van het team hadden wederom 
nieuwe schoenen gekocht en moesten dus maar weer een jaar door. Het team is aangevuld met 
een aantal vleugelflitsers, alleen blijkt niet elke flitser tot op heden gebaseerd op snelheid. 
Teambuilding; het moment om nader tot elkaar te komen en terug te gaan naar de basis. Na 
deftig discussiëren droeg de organisatie de eerste ‘vrije’ zaterdag voor. We waren tenslotte toch 
al uit de beker. Vrij houden in de agenda en meer info t.z.t. 
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Nu, in het weekend van 26 oktober bleek nog maar weer eens hoe belangrijk een goede 
teambuilding kan zijn. Zelfs de wedstrijd die gewonnen moest worden, werd verloren. Daaraan 
hielpen zelfs uitspraken als ‘als we deze niet winnen, gaan we wat anders doen’ niet mee. 
Manager Bertus Webbink zag de wedstrijd vol afgrijzen aan, probeerde zijn manschappen 90 
minuten scherp te houden met gefoeter, maar zelfs de eenvoudigste kansen mochten niet leiden 
tot een pennenstreep achter je naam in het heilige dagboek van Bertus. En voor de jeugd in het 
team die niet weet wie Bertus is: Kappie! 

Een week van te voren leek een speciaalbieravond bijna roet in het eten te gooien. Daar dit een 
avond is voor liefhebbers van speciaalbier, blijkt uit de afgelopen edities dat enkelen de 
gezelligheid van elkaar belangrijker te vinden dan het doel van de avond: met elkaar een 
speciaalbiertje drinken. Jammer om te concluderen dat doorgaan tot je omvalt echter gebeurt 
op een zaterdagavond na afloop van de voetbal en niet op het veld, met de huidige ranglijst tot 
gevolg. 

Tot vandaag is de activiteit van de teambuilding geheim gebleven. Vol goede tegenzin 
verzamelden de meeste vedetten zich om 11 uur bij DETO. Wat zouden we toch gaan doen? 
Enkelen hadden verplichte activiteiten afgezegd, de vrouw mocht alleen naar de 
woningboulevard, de zwembroek was mee, de vraag of een rijbewijs noodzakelijk was, is 
gesteld. Complimenten aan de organisatie voor het geheim houden van de activiteit. Na het 
indelen in groepen werd bekend wat we gingen doen: snoeien op het nieuwe veld 7. Bij degenen 
die al weken met lood in de schoenen voetballen, verdween de lach al snel voor een scherpe 
blik. Deze blik bleek helaas niet te zijn van teambuilding het tonen van zin in de activiteit, maar 
het verwijten van het een en ander naar de organisatie. De activiteit werd daarmee afgetrapt met 
de warme woorden: nu eens zonder gefoeter de kantjes er vanaf lopen. 

Na twee uur martelen kan men concluderen dat de kantjes er piekfijn zijn afgelopen. Afwezigen 
in de afgelopen weken gingen er met gestrekt been in en zoals wekelijks werden vliegen 
afgevangen en het gras bij elkaar voor de voeten weggehaald. Zelfs in het ingepakte gips (bij ons 
bekend als de breur van Hompelvoet) waren geblesseerden aanwezig om het (minste) voetje 
voor te zetten. Namens DETO7 bedanken wij het bestuur alvast voor de complimenten die wij 
van jullie zullen mogen ontvangen. Jullie zien ons weer op de vrijwilligersavond. 

Samengevat kan de organisatie terugkijken op een succesvolle teambuilding, want: 

- Ook vandaag was niet iedereen aanwezig 

- Ook vandaag werden kantjes eraf gelopen 

- Ook vandaag keek men eerder naar de consumpties achteraf dan het werken vooraf 

- Ook vandaag hadden we te weinig auto’s ter ondersteuning 

- Ook vandaag werden er domme meters gelopen 

- Ook vandaag wisten sommigen niet wat ze moesten doen 

- Ook vandaag werd John Schumer gevraagd of de kleedkamer wel op slot ging 

Maar…: 

- Vandaag werd wel de 0 gehouden 



- Vandaag bleek sinterklaas op een ander veld de cadeaus weg te geven. Wellicht bij onze 
vrienden van DETO 6, kijkende naar de uitslag van vandaag?;) 

- Vandaag wisten we eens op tijd dat we genoeg man aanwezig hadden 

- Voor we het vergeten een woord van dank voor onze kantinebeheerder die de mannen heeft 
voorzien van genoeg energie en vocht. 

Komende week zal blijken wat het effect is geweest van deze waardevolle ochtend. 
Tegenstander: koploper ASV is dan de tegenstander op Sportpark ’t Midden. Bent u op zoek naar 
vermaak voor de zaterdagmiddag en wilt u tegelijkertijd uw steun betuigen of het team moed 
inspreken? Vraagt u dan Barend voor de veldindeling van komende week. Tot aan de zijlijn! 

 


