Verslag van trainingskamp van DETO 7 29-09-2025

Dames en heren, vrienden van DETOkappie,
bierdragers en Rennies-slurpers...

We zijn terug van een trainingskampie dat ons nog lang
zal heugen. Een weekend Groesbeek waarin we meer
geleerd hebben dan in drie maanden trainen bij Theo
Janssen.

|[Want zeg nou zelf:

* Wie heeft ooit bedacht dat topsport begint met een
gehaktbal op een broodje? Juist, DETOkappie!
*Welke ploeg fietst hemelsbreed 7 kilometer voor een

pizza? Juist, DETOkappie!
* En waar ontdek je dat de kastelein van Café Comm 606k de scheidsrechter van de lagere
elftallen van de Treffers is? Juist... DETOkappie!

Het was een weekend van hoogtepunten én dieptepunten.

Een ochtend die voor sommigen iets te vroeg kwam. Gezichten witter dan de Rennies en bleker
dan de patat van Cafetaria de Chagrijn.

Een keeper die zijn glorieuze rentree maakte: drie ballen klemvast en twintig keer vissen — Arjan,
applaus!

We hadden een fotobingo in Groesbeek, waarbij we niet alleen de etalages, maar ook de grenzen
van fatsoen opzochten.

En we zagen de Treffers stuntelen tegen Kozakken Boys —waar Jeroen bij al die hoge ballen
waarschijnlijk al na 20 minuten kramp had gehad.

En dan de avond... Ach ja, de avond.

De microfoon die harder galmde dan onze zangkunsten.

De lift die naar de negende verdieping ging, terwijl er maar drie verdiepingen waren.

Het bed dat spontaan in tweeén brak.

En de taxi die gratis leek, maar toch duurder bleek dan onze hele contributie.

Maar bovenal was het een weekend van vriendschap. Van samen lachen, samen balanceren
tussen bier en paracetamol, en samen ontdekken dat een rem op vrijdagavond misschien téch
geen slechtideeiis.

Dus proost, mannen van DETOkappie —op een seizoen vol strijd, gezelligheid en tradities.
Want één ding is zeker: we winnen misschien niet elke wedstrijd, maar we verliezen néoit de
derde helft!

Dank u wel.
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