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Van diepe slaap naar dolle zege: de wonderen zijn de wereld nog niet uit. 

Zaterdagochtend. Het was vroeg. Misschien te vroeg. Want toen DETO JO17-2 het veld betrad in 
Den Ham, leek het wel alsof ze rechtstreeks uit een slaapfeestje kwamen waar niemand aan 
slapen toekwam. Slappe benen, slaperige blikken, en een tempo waar een gemiddelde slak een 
punthoed van op zou zetten. 

De tegenstander, Den Ham JO17-2, 
dacht waarschijnlijk dat ze tegen een 
stel wandelvoetballers moesten. En 
gelijk hadden ze, want binnen no-time 
stonden ze met 3-1 voor. En dat terwijl 
de grootste tegenstander van DETO op 
dat moment niet eens Den Ham was… 
maar de scheidsrechter. Een man met 
de fluitdrift van een verkeersregelaar 
tijdens de spits. Iedere veter, 
grasspriet en ademhaling werd 
nauwkeurig beoordeeld. Spelen? Ja, 
als het tussen de fluitconcerten door 
nog lukte. 

In de kleedkamer ging het licht aan – letterlijk én figuurlijk. De trainer, normaal een rustig man (of 
in ieder geval tot vanochtend), veranderde in een kruising tussen Louis van Gaal en een boze 
schoolmeester met teveel koffie op. De donderpreek galmde nog na in de kantine. Spelers 
schrokken wakker, enkelen herinnerden zich ineens hun eigen naam weer. 

Maar de echte magie kwam pas toen de trainer zijn legendarische woorden sprak: 

“Als jullie in de winst geloven, dan winnen jullie!” 

De tweede helft begon. De jongens van DETO JO17-2 kwamen het veld op alsof ze persoonlijk 
waren gezalfd door Johan Cruijff. Plots werd er gevochten om elke bal, gelopen alsof het WK-
finale was, en getikt zoals Pep Guardiola het graag ziet. Wat er ook in die limonade zat in de rust 
— het werkte. 

De Ommezwaai 

Binnen een kwartier werd de 3-1 achterstand gladgestreken als een kreukelshirt onder een 
stoomstrijkijzer: 3-3. De paniek sloeg toe bij Den Ham. Ballen verdwenen in de sloot, verdedigers 
raakten verdwaald, en de keeper dacht op een gegeven moment dat hij meedeed aan een 
luchtgitaarwedstrijd. 

Het werd 3-4. Toen 3-5. En uiteindelijk, onder luid gejuich van alles wat rood-zwarte harten heeft, 
3-6. 

Eindstand: Den Ham 3 – 6 DETO 

Een tweede helft om in te lijsten. Of, voor wie ambitieus is, te verfilmen. Werktitel: 

“Van slaapwandelend naar overweldigend – de wederopstanding van DETO JO17-2” 
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